PROTESTANTSE GEMEENTE
TE RHENEN

Oogstdienst
met bewoners Zideris
Zondag 2 november 2025
om 10.30 uur

Voorganger: Ds. A. Juffer

Ouderling van dienst: Philip Miedema

Diaken: Michel Poot

Koster: Eva Grolleman

Beeld en geluid: Mieke, Joas, Henri en Jonne

Organist: Fred Mak

Trompet: Pieter Boer

Muziek-/zanggroep: Anne Louise, Vincent, Eelke, Hanneke en Carmen

Bloemen bezorgd door: Marja Gerritse



We zingen: Hoop in leven en in dood — Opw. 857

Wie troost in leven en in dood? Wie houdt ons leven in Zijn
Christus zelf! Christus zelf! hand?
Wat geeft ons zekerheid en hoop?  Wat is ooit sterker dan Zijn
Wij zijn nu Zijn eigendom. plan?
Wie houdt ons vast - tot aan het
eind?

Zijn liefde houdt ons overeind.
Oh zing hallelujah! Eén Hoop leeft voor eeuwig.
Oh zing hallelujah! Jezus Christus, wordt verhoogd.
Hoop in leven en in dood!

Welk woord kalmeert de bangste ~ Wie staat er boven storm en

ziel? angst,
God is goed! God is goed! leert ons geloven, desondanks?
Waarin kan ik Gods goedheid Wie stuurt de stroming die ons
zien? stuwt
Bovenal in Jezus’ bloed. naar vaste wal, naar Jezus toe?

Oh zing hallelujah! Eén Hoop leeft voor eeuwig.
Oh zing hallelujah! Jezus Christus, wordt verhoogd.
Hoop in leven en in dood!

Wat zingen wij tegen de dood? Hij wekt ons op, als Hij
Christus leeft! Christus leeft! verschijnt,

Waarmee wordt ons geloof zonde en dood zijn dan voorbij;
beloond? Een feest vol vreugde, zonder
Eeuwig leven, dichtbij Hem. eind:

Bij Christus zijn, in eeuwigheid!

Oh zing hallelujah! Eén Hoop leeft voor eeuwig.

Oh zing hallelujah! Jezus Christus, wordt verhoogd.

Hoop in leven en in dood! (2x)

Jezus Christus, wordt verhoogd. Hoop in leven en in dood!

-
ﬁ Welkom door de ouderling van dienst; mededelingen

We zingen: Intochtslied: Psalm 84: 1 en 2
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,

het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.




2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed. Bemoediging en groet

We zingen: Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.

Dank U, o God, ik wil U danken

dat ik danken kan.

Gebed om ontferming

We zingen bij wijze van gebod:

Bewaar je oog, bewaar je oog Bewaar je oor, bewaar je oor
voor wat je ziet. voor wat je hoort.
Bewaar je oog, bewaar je oog Bewaar je oor, bewaar je oor
voor wat je ziet. voor wat je hoort.
Er is een Vriend die op je let Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed. en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oog, bewaar je oog Bewaar je oor, bewaar je oor
voor wat je ziet voor wat je hoort.

Bewaar je mond, bewaar je mond Bewaar je hand, bewaar je hand

voor wat je zegt. voor wat je doet.

Bewaar je mond, bewaar je mond Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je zegt. voor wat je doet.

Er is een Vriend die op je let Er is een Vriend die op je let

en die luistert naar 't gebed. en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je mond, bewaar je mond Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je zegt. voor wat je doet.



Bewaar je voet, bewaar je voet
voor waar je gaat.

Bewaar je voet, bewaar je voet
voor waar je gaat.

Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je voet, bewaar je voet
voor waar je gaat

Moment met de kinderen

Tekst van de maand november: Laten we God danken voor zijn

Bewaar je hart, bewaar je hart
Voor de Heer.

Bewaar je hart, bewaar je hart
voor de Heer,

Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je hart, bewaar je hart
voor de Heer.

onbeschrijflijke geschenk (2 Korintiérs 9: 15)

We zingen: Weer of geen weer (Opw. v. kids 291)

Wanneer de zon schijnt
het is lekker weer

wees dan dankbaar

prijs de Heer

maar als het regent

je plu is kapot

dank ook dan de Here God

Refrein:

Zit het mee

valt het tegen
schijnt de zon
plenst de regen
weer of geen weer
dank de Heer

Wanneer het goed gaat

en je bent blij

dan voel je God

soms heel dichtbij
maar als het fout gaat
van alles gaat mis

weet dan ook dat Hij er is

Refrein

Gebed om opening van het Woord

We zingen: Lees je Bijbel
Lees je bijbel,
bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag (3x)

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible,
pray every day (3x)

Read your bible, pray every day

if you want to grow (3x)

Read your bible, pray every day, if you want to grow (3x)



Schriftlezing: Matthels 6: 25-34

25Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over
wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult
aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam
niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien
niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie
hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag
aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen
over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het
veld. Ze werken niet en weven niet. 2°Ik zeg jullie: zelfs Salomo
ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 3°Als God het
groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven
gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg
zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 3!'Vraag je dus niet
bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of:
Waarmee zullen we ons kleden? - 3?dat zijn allemaal dingen die
de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat
alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en
zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij
gegeven worden. 3*Maak je dus geen zorgen voor de dag van
morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke
dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

We zingen: Zoek eerst het koninkrijk van God
Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,

maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult het zien,

klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

Verkondiging



We zingen: Dankt, dankt nu allen God
Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen!
Van Hem is 't heug'lijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaan.

Hij, d' eeuwig rijke God,

wil ons reeds in dit leven
zijn vreed' en heilgenot,

als aan zijn kind'ren geven.
Hij zal ons door zijn Geest
vermeerd'ren licht en kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door zijn macht.

Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps'len tongen,
op zijne hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
de Vader en de Zoon,

die met de Heil'ge Geest,
Drie-enig God, steeds blijft
en immer is geweest

E Dankgebed en voorbeden, besloten met het Onze Vader

We zingen: Zegen ons Algoede

Zegen ons, Algoede,
neem ons in Uw hoede

en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,

in ons hart Uw vrede,

en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer',
amen, God, Uw naam ter eer!

Zegen
We zingen: Amen, amen, amen...



Samen koffie drinken

De koek bij de koffie is gemaakt door:

de stichting Aroon. | Een hoopvolle toekomst voor Zuidoost-Azié.
| http://www.stichtingaroon.nl

Op de Avondmaalstafel voorin de kerk staan producten die
bewoners van Zideris hebben aangeschaft tijdens hun bezoek aan

de boerderij. Na de Oogstdienst worden de groenten en het fruit
gedoneerd aan de Voedselbank.



