
Orde van dienst 
 

Zondag 8 juni 2025 

  Pinksteren 
10.00 uur 

 
Hoe blijf je hoopvol? 

 

             Schrift en Tafel 

           

             Ontmoetingskerk te Rhenen 
 

Voorganger   : ds. Peter Breure  

Muziek         : dhr. Dick Hogenkamp, mw. Marinda Zuidweg  

  en mw. Lisette vd Loo 

 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

We verstillen … 

 

(We gaan staan) 

Aanvangslied: NtJ 02 Hier wil ik komen (piano) (Marten Kamminga) 

  
 



2. Hier wil ik komen om nood te belijden,  

    vergeving te krijgen in Jezus’ naam. 

    Hier wil ik komen om Licht te ontvangen,   

    Om Licht te ontsteken in Jezus’ naam. 
3. Hier wil ik komen om vurig te worden 

    En vurig te maken in Jezus’ naam. 

    Hier wil ik komen om vreugde t’ ontvangen, 

    En vreugde te geven in Jezus’ naam. 

 

Refrein 

 

Hoge stemmen: 

4. Hier wil ik komen om woorden te horen,   

    En woorden te spreken in Jezus’ naam.    
    Hier wil ik komen om handen te heffen   

    En handen te reiken in Jezus’ naam. 

 

Lage stemmen: 

5. Hier wil ik komen om Trouw te ervaren 

    En trouw te betonen in Jezus’ naam. 

    Hier wil ik komen om Vrede te vinden 

    En vrede te geven in Jezus’ naam. 

 
Allen: Refrein: Jubilate et cantate. Jubilate et cantate! 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed 

v. De Eeuwige zal bij u zijn! 

G. DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN! 

v. Ons begin, ons leven en onze voltooiing  

    is bij de Ene,  

    die is voordat wij konden vermoeden  

    en de wereld lief heeft  

    voor wij een stap konden zetten. 
G. Gods kracht is hier en nu, 

    In mij en naast mij,  

    dichterbij dan mijn adem. 

v. Licht dat donker verdrijft  

    en de wereld verlicht.  

    Troost die onze troosteloosheid omarmt, 

    Geest die mensen bewoont en beweegt. 

G. Met trouw en liefde  

    zijt Gij ons nabij  
    nu, morgen en altijd. 

    Amen         (we gaan zitten) 

 



Vervolg aanvangslied:  
Met lef! Hoge stemmen zingen refrein door vers 6 heen  

Lage stemmen: 

6. Hier wil ik komen om tranen te plengen,   

    En tranen te drogen in Jezus’ naam. 

    Hier wil ik komen om Zegen t’ontvangen   

    En zegen te geven in Jezus’ naam. 
 

Met lef! Lage stemmen zingen refrein door vers 7 heen 
Hoge stemmen: 
7. Hier wil ik komen om open te worden 

    En open te maken Jezus’ naam. 

    Hier wil ik komen om Richting te krijgen 

    En Richting te geven in Jezus’ naam. 
 
Met lef! Hoge stemmen zingen refrein door vers 8 heen  

Lage stemmen: 

8. Zo kan ik verder in ’t dagelijks leven 

    Met anderen te delen in Jezus’ naam. 

    Zo kan ik strijden voor recht en voor Waarheid, 

    Geloof Hoop en liefde in Jezus’ naam. 

 

Allen: Refrein: Jubilate et cantate. Jubilate et cantate! 
 

Kyriegebed, acclamatie: Adem in ons, Heilige Geest (Taizé 158) 

 
 

Glorialied: Lied 675: 1 en 2 Geest van hierboven 
 

Gebed van de zondag  

 

Moment voor jong en oud 

 

Kinderlied: Bellen blazen https://www.youtube.com/watch?v=J6lPJWWOIa0  

1 Wie komt er bellen blazen 
Blaas ze maar omhoog 

Bellen in de kleuren van de regenboog 

Lalalalala, lalalala 

Bellen in de kleuren van de regenboog 

https://www.youtube.com/watch?v=J6lPJWWOIa0


 

2 Wie komt er liedjes zingen 

Zing ze laag en hoog 

Liedjes in de kleuren van de regenboog 
Lalalalala, lalalala 

Liedjes in de kleuren van de regenboog 

 

Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 11:1-9 

 

Zingen: Wat wordt gebouwd (T: Reinier Kleijer, M:Lied 865) 

Wat wordt gebouwd als ooit in Babel 

- toonbeeld van menselijke macht – 

torens die hoog zijn opgestapeld,  

worden door God ten val gebracht. 
Waanzin ten top,  

als ware men God. 

Zo zal in misverstaan  

alles ten ondergaan.  

 

‘Almacht’ en ‘praal’ vormen de stenen,  

‘eerzucht’ en ‘hoogmoed’ het cement,  

- vóór het er staat is het verdwenen,  

wordt het door niemand meer gekend. 
Het resultaat? 

Dat niemand verstaat  

een woord, - laat staan een zin. 

Zo stort de wereld in. 

 

Heilige Geest, vuur van Godswege,  

wees ook voor ons aanstekelijk. 

Waai als een windvlaag door ons leven  

met vrede, liefde en geluk. 

Taal die het wint  
en mensen verbindt,  

een vlam die overslaat;  

Uw Rijk dat komen gaat! 

 

Lezing uit het Tweede Testament: Handelingen 2:1-11 

 

Zingen: Lied 333 Kom, Geest van God 

 

Overweging  
 

Zingen: Lied 670: 1,3,6,7 Kom Schepper Geest, daal in ons neer 

 



Kinderen weer terug 

 

Voorbeden, stil gebed 

 
Tafellied (Piano): Lied 388: 1,2,3,4,5 Voor ieder van ons een plaats 

aan de tafel 

 

Tafelgebed tekst lezen van lied 403c Danken wij de goede God 

 

V:  Danken wij de goede God! 

Ja, wij willen Hem aanbidden. 

Zingen: 

 
 

V:  God, die alles hebt geschapen, 

het geheim van het morgenlicht 

en de zon hoog aan de hemel, 

lucht voor vogels, vrije zielen, 
helder water voor de vissen – 

heel de aarde een mensentuin: 

Zelf gaf U ons stem en woorden 

om te zingen: ‘God is goed!’ 

Zingen:  Van alle dagen… 
  

v:  Zoals overal ter wereld, 

zoals overal de mensen  

met verbazing en ontzag 

zeggen wij hier: ‘Heilig, heilig, 

heilig is de HEER van allen, 

en gezegend Hij die komt. 

A:  HEILIG IS DE HEER VAN ALLEN, 

EN GEZEGEND HIJ DIE KOMT.’ 

Zingen: Van alle dagen… 



 

v:  Zo gezegend als die ene 

is er nooit in heel de wereld, 

is er nooit van alle dagen 
is er nooit een mens geweest, 

nooit een mens geweest als deze: 

Jezus, Christus, Hij, uw Zoon. 

Zingen: Van alle dagen … 

 

V:  Altijd wist Hij waar verdriet was, 

wie alleen was, kende Hij. 

Feesten heeft Hij opgevrolijkt, 

in zijn hand werd water wijn. 

Met twee vissen en vijf broden 
leerde Hij de mensen leven 

voor elkaar zo goed als God. 

A:  VOOR ELKAAR ZO GOED ALS GOD. 

Zingen: Van alle dagen … 

 

V:  Hij naast ons. Zijn hele leven 

gaf Hij weg als een geschenk 

tot de dood toe voor zijn vrienden 

licht en leven, wijn en brood. 
 

Zo heeft Hij de laatste avond 

dat Hij met hen samen was, 

zelf het brood voor hen gebroken 

en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam. 

Neem het, eet. En denk aan Mij.’  

 

Vol met wijn schonk Hij de beker, 

loofde U en gaf hem rond. 

‘Als je deze beker rondgeeft, 
deel je in mijn dood en leven, 

deel je in mijn nieuw verbond.’ 

 

Als wij brood en wijn rondgeven, 

delen wij zijn dood en leven, 

A:  DELEN WIJ ZIJN NIEUW VERBOND. 

MARANATHA! TOTDAT HIJ KOMT. 

 

 
 

 

 



v:  Geest van God, help ons te leven 

door dit brood en deze wijn 

als die mens van alle mensen: 

Zingen: Na deze morgen alle dagen 
  op deze plaats en waar ter wereld 

  van nu af gevend vele gaven 

  van alle mensen wij naast Hem. 

 

Onze Vader  

 

V:  Weest allen nu welkom 

aan de tafel van de Heer! 

A:  WIJ DANKEN U , O GOD! 

 
Vredegroet 

Wensen we elkaar Gods vrede door elkaar de hand te geven.  

 

Nodiging 

V:  In de kerk vieren we samen de maaltijd van onze Heer. Avondmaal 

vieren, dat is brood op je tong en geurige sap uit de beker, 

Dat is uitzien naar de nieuwe stad, waar de kinderen dansen en 

zingen. Als je daar naar verlangt, kom dan naar de maaltijd in 

vrede. 
 

We schenken druivensap voor iedereen. 

 

Tijdens het delen horen we:  

lied 697: Kom schepper Geest:  https://www.youtube.com/watch?v=eyjhebHU7FU  

Sela:   De wind steekt op:     https://www.youtube.com/watch?v=15vtK61EQm8  

Taizé:  Veni sancte spiritus:     https://www.youtube.com/watch?v=YkfSQO9aQG8 

  
 

Dankgebed 

 

Aandacht voor de collecte  

 
Slotlied: Lied 700: 1,2,3 Als de wind die waait met vlagen 

 

Uitzending en zegen (amen)  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eyjhebHU7FU
https://www.youtube.com/watch?v=15vtK61EQm8
https://www.youtube.com/watch?v=YkfSQO9aQG8


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


