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Welkom door de ouderling van dienst 
 

(We blijven zitten) 

Zingen, Taizé 152 Iedere nacht verlang ik naar U (3x) 

 
 

We verstillen… 
 

(We gaan staan) 

Aanvangslied, Lied 654: 1,2,3,6 Zing nu de Heer, stem allen in 
 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
v. De Eeuwige zal bij u zijn! 
G. DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN! 
 

v. Onze hulp is in de naam van die ENE 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
v. die trouw blijft, tot in eeuwigheid, 

G. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.  
    AMEN 
(We gaan zitten) 

 
  



Zingen, op de drempel–opw. 464 Wees stil voor het aangezicht 
 

 

 
 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 

Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 

en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
 
 
 



Kyriegebed, acclamatie: Adem in ons, Heilige Geest (Taizé 158) 

 
 

Glorialied, Lied 150a: 1 en 4 Geprezen zij God 
 

Gebed van de zondag  
 

Moment voor jong en oud 
 

Kinderlied: ‘Jezus zegt dat Hij’ (2x) 
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht 
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mij 
 

Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 17:15-22 
 

Zingen, Taizé 165 – zu wem solln wit gehen (1x voorzang, 3x samen) 

 
Lezing uit het Tweede Testament: Filipenzen 2:19-29 
 

 
 
 
 



Zingen, Lied 62b Mon âme se repose – Bij God ben ik geborgen (3x) 
Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel, Hij is mijn rots mijn heil. 
Enkel bij God verstilt mijn ziel in vrede; ik vind rust in Hem. 
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 
 

Overweging  
 

Zingen, First hymn https://www.youtube.com/watch?v=qTyJu9lyVkI  
 

vertaling: 
Laat allen stil zijn De stralende sterren niet klinken 
Stromende rivieren laten de bergen buigen 
In ontzag en verwondering In eerbied komen wij 
Wie is alle aanbidding waardig? Wie zit er op de troon? 
 

Alle machten roepen in antwoord Alle glorie en lof voor eeuwig 
Aan onze God de Vader, Zoon en Heilige Geest 
Amen, zingen wij, amen 
 

Aan de enige Gever van alle goede gaven Amen 
Aan de enige Die onze zonden vergeeft Amen 
Aan de enige God aan de Opgestane Koning 
Aan Hem die stierf en weer opstond Amen 
Wij zingen amen 
 

In memoriam: Roel Smid 
 

We zingen, Ubi caritas (Lied 568a) 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
acclamatie 568a Ubi caritas 
 

Aandacht voor de collecte  
 

Slotlied, Lied 657: 1,2,3,4 Zolang wij ademhalen 
 

Uitzending en zegen (amen)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qTyJu9lyVkI

